
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
          Van de voorzitter 

 
Hoe is het met de kweek of zijn jullie nog bezig, bij mij was het heel slecht, 
maar 17 jonge vogels en dat is heel weinig. 
Het jaarlijkse uitje was weer heel gezellig, we gingen forel vissen bij De 
Woldstek in Ruinerwold. Eerst vissen en daarna een hele goede barbecue. 
We staan weer enkel weken voor de markt, hopen dat vrijdag de 15 
september iedereen komt helpen met de opdouw, vele handen maken 
licht werk de 16de september is de markt ook dan rekenen we op veel 
leden die meehelpen. 
Daarna de vele shows die dan voor de deur staan eigen. 
ook week 50, de district show en ik val bijna in herhaling vele handen 
maken licht werk.  En dan is het jaar al weer om.                     Roelof Kruithof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Barbecue op de Woldstek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vogelmarkt 16 september 2023 
 
Als ik dit stukje schrijf, zit ik vlak voor mijn vakantie.  
De inschrijving voor de markt is opgestart en de eerste 
boekingen lopen binnen. 

Ik ben benieuwd hoe dat de komende weken verder gaat.  
Na de markt van maart jl. hebben we de keuze gemaakt om de najaars-
markt een maand te vervroegen. Al vaker was hierover gesproken, omdat 
in september het weer beter is en dat is vooral bij het inlaten van de 
handel in de ochtend prettig. Omdat “Zwolle” en later “Den Bosch” al in 
september zat kon dat nooit, maar nu dat definitief niet meer gehouden 
wordt, kan het wel. We zullen nu moeten afwachten hoe het publiek 
hierop reageert, het is natuurlijk wel vrij snel na de vakanties.  
Je merkt dat de organisatie vooraf wel routine is geworden. 
Veel hoeft er niet gedaan te worden. Ticketcounter heeft de webshop 
opnieuw opgebouwd, we hebben de markt weer aangemeld bij o.a. 
NVWA, bij de plankenleverancier en bij dr. Arts. 
Henk heeft een tijdje geleden de advertenties al opgemaakt en die liggen 
bij alle bladen. Het is nu vooral wat mailtjes beantwoorden. En dus hopen 
dat het weer net zo’n succes wordt als de vorige markten.  
Dat succes kan er alleen maar komen als onze leden weer massaal komen 
helpen. Dus hierbij weer de oproep om op vrijdag 15 september en/of 
zaterdag 16 september de handen uit de mouwen te steken en er weer 
een mooie dag van te maken. Meld je daarom aan bij Henk Kikkert! 
Op de contactavond voor de markt zullen we de laatste zaken bespreken.  
 
Namens de marktcommissie, Alwin Smit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kruiswoordpuzzel        
 
Horizontaal            Verticaal  
1  veilig verplaatsen            
3  Bodembedekker            
5  Verlies van veren           2  Zangvogel 
9  t.b.v. verwerking van voedsel         4  Stad in Overijsel 
10  Krachtvoer               6  Voer       
11  Wil je beslist niet in je kooi hebben.         7  Zonder kun je niet vliegen 
12  Belangrijk vloeibaar voedsel.         8  Vrouwelijke vogel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De buurman en de ekster 
 
Achter ons huis ligt een kleine groenstrook met een 
paar speeltoestellen voor de kinderen. 
Er omheen een brede haag van struiken van zo’n twee meter hoog.  
Tussen al dit struikgewas stond één eenzame forse boom.  
Het zal zo ongeveer de tweede helft van mei geweest zijn, dat een 
eksterpaar de boom verkoos ‘’om elkaar het hof te maken”.  Elke morgen 
en avond was het een geschetter van de eksters, door de steeds hoger 
oplopende voort-plantingshormonen in hum lijf, in de buurt te horen. Dit 
tot steeds meer ergernis van de ernaast wonende buurman. Deze ergernis 
nam nog grotere vormen aan toen op een zekere morgen het paartje 
eksters begon met de bouw van een nest in de vrijstaande boom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste dag, tegen de avond zat er al een flink begin van een eksternest 
in de kruin van de boom. De geërgerde buurman zag dit tafereel met 
argusogen aan en broedde  op een plan om de bouw van het eksternest te 
beletten. 
s ‘Avonds klom hij in de boom en verwijderde het eksternest zodat de 
stand 1-1, dus gelijk was. Toen het paartje de volgende morgen van hun 
éérste schrik bekomen waren, begonnen ze opnieuw met een nest op 
dezelfde plek in de boom te bouwen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De buurman, ook niet voor een kleintje vervaard klom de tweede avond 
wederom in de boom en verwijderde het bouwsel. Dit tafereel ging zo vier 
dagen door, overdag bouwden de eksters een nieuw nest, en s ’avonds 
tegen de schemering verwijderde een steeds meer geërgerde buurman het 
bouwsel. Na deze gelijke stand van 4-4 bouwden de eksters die ook van 
geen opgeven wilden weten op de vijfde dag opnieuw een nest in de 
boom. Ik had er een paar dagen geen acht opgeslagen, maar op een 
gegeven moment stond ik op de zolder voor het dakraam en keek naar de 
speelplaats en dacht…? Ik weet niet wat het is maar ik mis iets op die 
plaats wat er de vorige week nog was, en nu niet meer. Ineens schoot het 
mij te binnen, de boom! De boom die altijd tussen de struiken stond was 
verdwenen! Wij hadden er niets over gehoord of gemerkt, maar bij 
controle bleek hij van de aardbodem te zijn verdwenen! Hij was vlak bij de 
grond afgezaagd!  Later hoorde ik van een andere buurman dat de 
eksternestenverwijderende buurman zo geërgerd was door het steeds 
opnieuw beginnen van de eksters met de bouw van een nieuw nest, tot 
vijf maal toe, hij het recht in eigen hand had genomen en de knetterbijl 
(kettingzaag) in de schemering ter hand had genomen, en de boom 
rigoureus bij de grond had afgezaagd, en de andere morgen in alle vroegte 
op een aanhangwagen had afgevoerd, zodat er geen haan gekraaid had. 
En of het nu altijd wel goed is om het recht in eigen hand te nemen bij 
andermans (gemeentelijke) eigendom, betwijfel ik. De eksters heeft hij bij 
hun vijfde poging overwonnen, maar als wij allemaal zo met al wat ons in 
deze maatschappij irriteert omgingen, bleef er weinig blijft er weinig van 
onze geordende maatschappij over!  
               AL-JA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De gierzwaluw 
 
Het nu volgende verhaaltje gaat over het heden en het verleden van de 
gierzwaluw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gierzwaluw is een vogel die tot het midden van de vorige eeuw met 
veel mysteries omhangen was. De vogels waren in het voorjaar op een 
zekere dag weer, en in het najaar  waren ze ook zo weer van de ene op de 
andere dag weer verdwenen. Ook hadden de mensen in die tijd er veel 
vragen over; waar deze vogels overnachten! De vogel verdwijnt namelijk 
bij het vallen van de avond, en komt pas tegen de morgen terug, men wist 
niet waar de vogel de nacht doorbracht. Heel lang heeft de suggestie 
geleefd dat de vogels in de avondschemering steeds hoger gingenvliegen 
tot ze in de wolken waren waar ze zich dan zachtkens neervlijden om van 
hun nachtrust te genieten! Of bij een wolkeloze lucht  een nacht 
oversloegen om te slapen is mij niet bekend. Maar een piloot van de 
luchtmacht dacht in de tweede wereldoorlog het geheim opgelost te 
hebben aangaande de slaap van de gierzwaluwen. De oorlogsvlieger vond 
ze eens bij een heldere maannacht terug op een hoogte van drieduizend 
meter. Ze schenen onbeweeglijk en vertoonden geen enkele reactie. 
Hij vloog er dwars doorheen en raakte er enkele en vond er later ook een 
paar in het toestel. Hij vroeg zich af; hoe konden de vogels zonder de 
minste beweging te maken in de lucht slapen. Tijdens een later uitgevoerd 
onderzoek vond men een verklaring ….  
Tijdens de zomer stijgen kolommen warme lucht op tot grote hoogte.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Door één van deze kolommen te gebruiken konden de gierzwaluwen 
zonder inspanning hoog boven de aarde gedragen worden en er blijven tot 
ze ontwaken uit hun slaap. Zodoende dacht men dat de vogels hoog in de 
lucht uitrusten en nooit uitrusten op de aarde. 
Ook voor hun plotdeling verdwijnen in het najaar had men een verklaring. 
Men geloofde dat de gierzwaluwen aan het eind van de zomer in een sloot 
in de modder kropen en daar tot een soort winterslaap overgingen en hier 
in het voorjaar weer uit tevoorschijn kwamen. Nu heb ik iets neer ervaring 
met het houden van tropische vogeltjes dan met gierzwaluwen, doch ik 
ben ze wel regelmatig tegengekomen in de tijd dat ik werkzaam was met 
de restauratie van oude kerken. Hier zaten de gierzwaluwen vaak in de 
uitsparingen in het metselwerk ter grootte van drie kloostermoppen, zo’n 
vijftien bij twintig centimeter die boven in de zijbeuken van het 
metselwerk zitten voor ventilatie van de ruimte boven de gewelven. Hier 
kwamen ze in het voorjaar nestelen. Ik heb verschillende nesten gezien, als 
je van een nest mag 
spreken, want ze leggen 
de eieren zo op de kale 
stenen. Ik heb nooit meer 
dan twee eieren in een 
nest zien liggen.  
Ook losten de vogels 
elkaar onder luid gekrijs 
en gefladder regelmatig 
af met het broeden.  
Wanneer er in de zomer 
enkele natte en koude 
dagen waren, vonden wij ze wel eens in de nissen en op de gewelven en 
kon je ze zo oprapen.  
Ze leken helemaal in coma met hun grote ogen wagenwijd open. 
We hebben het el eens geprobeerd en er één in die toestand voor een 
warme lamp gelegd. Het duurde dan niet lang of de vogel was uit zijn 
coma ontwaakt en vloog zijn rondjes over de gewelven.  
En hoewel ik allang geen oude kerken meer restaureer geniet ik nog wel 
van de mysterieuze gierzwaluwen. 
Wanneer ik op een zwoele zomeravond achter ons huisje zit met het hoofd 
in de nek hun onnavolgbare capriolen gadeslaand.  
 
        AL-JA     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 3 juni was er door de activiteitencommissie een gezellig middag 
georganiseerd met aansluitend een barbecue. Dit evenement vond plaats 
op het visvijver en minicamping complex “De Woldstek” in Ruinerwold.  
Er hadden zich bijna 40 personen opgegeven om er een gezellige middag 
van te maken en proberen een forelletje te verschalken.  
De happening zou om 13.00 uur beginnen maar mijn introduce en ik 
waren iets aan de late kant en dan zijn de ideale plekjes al bezet wat uit de 
vangsten ook wel bleek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waren ze aan de ene kant van de grote vijver aan het “takelen” moesten 
de vissers aan de andere kant hopen op een forel die de school verliet, 
even was er een kleine opleving toen er nieuwe vis werd bijgeplaatst maar 
blijkbaar sloten deze zich al snel bij de groep aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij kleine vijver was het Erik Kin die het vissen prima onder de knie had en 
deze vijver bijna leeg viste en in mijn ogen zo de visser der vissers was, 
maar ja hij is ook opgeleid door Geert een oud collega van hem.  
In de grote vijver was het Albert Boerma die volgens mij de enige die bot 
gevangen had, zodat mijn inziens iedereen wel iets gevangen heeft. 



We troffen het met het weer, lekker zonnig en een prettig temperatuurtje, 
eigenlijk te warm om geen biertje of drankje te drinken.  
Mijn maat en ik hadden elk een stuk of wat forellen gevangen en door 
aanvulling van Erwin had ik de koelbox goed gevuld en ben ze gaan schoon 
maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Roelof zag mij zweten en bracht mij zo’n koele goud gele rakker 
en als je de smaak te pakken hebt dan wordt vissen bijzaak en wordt de 
keuze tussen een vol glas of een kromme hengel gauw gemaakt! 
Op het terras werd het drukker en aan de walkanten deden enkele vissers 
nog een verwoede poging om nog een vis te vangen, maar het werd tijd 
om de barbecue aan te zetten en zelfs de doorzetters hielden het voor 
gezien, om zo niet achter het net te hoeven vissen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk vond ik de barbecue wat tegen vallen mijn favoriete speklapjes 
waren niet te vinden en de andere vleessoorten was ik niet zo weg van.  
Maar de koele biertjes maakten veel goed.  
De salade vond ik lekker. Het was weer een leuk club evenement en voelde 
mij als een vis in het water.   
Betsie nog bedankt voor het terug brengen en het ophalen van oude 
herinneringen.   
        Jan Vriend. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La Biomista 

 
 
Eind maart ontsnapten 2 steller zeearenden uit het kunst/dierenpark “La 
Biomista” van kunstenaar Koen Vanmechelen  in Genk, de één werd al snel 
gevangen en de andere, een vrouwtje begon aan een weken durende 
zwerftocht waarbij zij bijna alle provincies van Nederland aandeed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op 5 juni deed ik mijn rondje Dwingelderveld waar ik de twee paartjes 
kraanvogels met kroost volg.  
In de verte zag ik een kranenpaar lopen met jong ze werden verjaagd door 
een reegeit moeder, zag ook steeds wat geels boven het gras uitsteken en 
mijn nieuwsgierigheid was gewekt, het aangrenzende perceel was het gras 
kort dus de beslissing om het land op te gaan was snel gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichterbij komend zag ik dat het een Steller zeearend was, tjonge jonge 
wat een kolossaal beest, ik kon behoorlijk dichtbij komen, maar op een 
gegeven moment werd het haar toch te gortig en ze verkoos het luchtruim, 
nog even een ererondje boven mij makend, daarna afvliegend noord. 

De volgende dag deed ze 
Jubbega aan, waar de haan 
van fam. De Vries het leven 
moest laten, zal wel even 
wennen zijn om s ’morgens 
bij het openen van de 
gordijnen een leeg hok te 
zien. 
 
Op 7 juni werd de vogel 
gevangen in Schoonrewoerd 
door verdoving door 
dierenarts Klaver ze was 
verzwakt en gewond. 
   
 Jan Vriend. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
12 september Contactavond (bespreking komende markt) 
 
15 september Opbouw van de vogelmarkt in Hardenberg 
 
16 september Vogelmarkt in Hardenberg 
 
10 oktober       Contactavond 
 
14 november Contactavond 
 
12 december  Inbreng vogels voor de TT,  dus geen contactavond   
 
14 december  opening van de district tentoonstelling - 19.30 uur 
 
 
 

Eén jaar vrijstelling van contributie! 
 
Op onze jaarvergadering 2018 is het volgende aangenomen. 
Wanneer  U op onze contactavond aanwezig bent, trekken wij direct, voor 
of na de pauze, één naam uit ons ledenbestand, misschien wel de Uwe! 
Dit gebeurd op elke contactavond! 
Bent u aanwezig?! Dan heeft u één jaar vrijstelling van contributie! 
Er wordt per contactavond één naam getrokken.  
Dus, zorg dat u  aanwezig bent!  
 

Dit ↓ is de trekking van de contactavonden in 2023 
10 januari Ben Meijerink  Kweeknr. 0RMP         Gefeliciteerd! 
14 februari Roelof Mussche Kweeknr. 0KKE          niet aanwezig 
14 maart H.J. Knoppert  Kweeknr. 7NMZ         niet aanwezig 
11 april  Remelt Venema Kweeknr. 8VEG          niet aanwezig 
  9   mei  J. v.d. Vliet  Kweeknr. 6ULA          niet aanwezig 
12 september  de volgende trekking! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15.00 – 16.00 afhalen vogels) 

District tentoonstelling Drenthe 2023 
 
De kweek is voor de meeste liefhebbers weer voorbij, voor de ene is die 
teleurstellend verlopen en voor de ander is het erg goed gegaan. 
Na de kweek gaan we onze mooiste vogels klaar maken voor het 
tentoonstellingsseizoen. 
Voor veel liefhebbers een prachtige en spannende periode om je vogels te 
vergelijken met vogels van andere kwekers. 
Bovendien is het voor de inzenders leerzaam hoe de keurmeester hun 
vogels beoordelen. De vogels worden gekeurd door gespecialiseerde 
keurmeesters van de bond. 
 
Net zoals vorig jaar organiseert Vogelweelde Meppel e.o. ook dit jaar weer 
de district tentoonstelling in van Drenthe in het dorpshuis “Buddingehof” 
in Ruinerwold, hier worden vogels ingezonden door leden van onze zuster 
verenigingen uit de provincie Drenthe. 
Wij als organisatie hopen dat er veel leden van onze vereniging 
enthousiast zijn en veel vogels insturen. 
 

Inschrijfformulieren worden t.z.t. via mail toegezonden 
en op onze website geplaatst. 

 
De District tentoonstelling 2023 is dit jaar van 

14 december tot en met 16 december. 
 
TT- Openingstijden: 
 

Dinsdag 12 december (inbreng vogels) 15.00 - 20.30 uur 

Woensdag 13 december (keuring dag) Gesloten 

Donderdag 14 december opening 19.30 - 22.00 uur 

Vrijdag 15 december 10.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 16 december 10.00 – 15.00 

 
Voor vragen of informatie mag u mij altijd bellen tel: 06-23301667. 
                  John Gebben    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horror uit de media 
 
Maak het maar mee: vrouw uit Texas (64) ernstig gewond nadat havik 
slang op haar laat vallen en beide dieren de aanval inzetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de categorie ‘hoeveel pech kan eens mens hebben?’ kwam dit bizarre 
verhaal uit Texas. Daar is een vrouw tegelijkertijd aangevallen door een 
havik én een slang, nadat de roofvogel per ongeluk in de lucht zijn 
tegenstribbelende slangenmaaltijd los op de Amerikaanse liet vallen. 
Zij was op dat moment haar gras aan het afrijden. 
Het ongelofelijke incident gebeurde op 25 juli in Silsbee, Texas, een 
landelijk stadje nabij de grens met Louisiana. De 64-jarige Peggy Jones was 
rustig haar gras aan het afrijden toen een havik die voorbijvloog plots 
récht op haar een slang liet vallen. Voor ze goed en wel besefte wat er 
gebeurde en intussen volop de slang van zich af probeerde te slingeren, 
dook de roofvogel naar de vrouw om zijn gevallen maaltijd weer op te 
eisen. Maar ook de slang had al de aanval ingezet. Het serpent wikkelde 
zich helemaal rond de arm van de Amerikaanse en viel haar gezicht aan, 
terwijl tegelijkertijd de woeste vogel zijn klauwen diep in haar vel zette. 
Peggy liep door de angstaanjagende beproeving onder meer stevige 
snijwonden en blauwe plekken op haar arm en gezicht op. 
 
En maar zwaaien 
Aan ‘CBS News’ toonde Peggy haar verwondingen. “Toen die slang plots op 
mij viel, probeerde ik het beest van mij af te gooien. Maar het wikkelde 
zich meteen rond mijn arm”, getuigt ze emotioneel bij de zender. “De slang 
viel aan in mijn gezicht. Het beest sloeg enkele keren hard op mijn bril. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik stond daar met mijn arm te zwaaien en te zwaaien... Maar ze bleef zich 
stevig vasthouden. Het stopte niet. Ik kreeg ze maar niet van me af.” 
En toen kwam daar ook nog een boze, hongerige roofvogel bij. “Die havik 
verscheen even snel als de slang”, aldus Peggy. “De havik probeerde te 
slang te pakken en trok eraan. Op een gegeven moment trok hij zowel de 
slang als mijn arm omhoog.” Omdat de slang stevig rond de arm van Peggy 
zat, slaagde de havik er niet meteen in de slangenmaaltijd terug te winnen. 
De vogel kwam in totaal vier keer aangevlogen en verwondde haar 
meermaals met zijn klauwen, tot het eindelijk lukte. De slang was los. 
Daarop vloog de havik weg met zijn lunch. 
 
Gewond 
De geschokte echtgenoot van Peggy snelde met haar naar het ziekenhuis. 
“Ik had steekwonden, snijwonden, schaafwonden, schrammen en ernstige 
kneuzingen”, zegt Peggy. Ook haar bril raakte beschadigd. 
Op zich is het koppel wel wat gewoon daar in het landelijke Texas. Peggy 
zegt dat ze ooit ook al eens een havik een slang recht van de grond heeft 
zien pakken. Maar dit... Dit kan je zo gek niet bedenken. De vrouw noemt 
de aanval “traumatisch” en zegt niet meer te slapen sinds de bizarre 
gebeurtenis. “Dit is iets dat ik nooit zal vergeten. Ik ben blij dat ik nog leef”.  



  
 Vroeger en nu 
 
Onderstaand stukje las ik in een 
oud vogelblaadje, door de heer 
Tant, geschreven op 5 mei 
1911. 
Het verhaaltje gaat over het op 
grote schaal vangen en 
verhandelen van grote 
aantallen vogels en dieren in 
die tijd, voor de eerste 
wereldoorlog ter verfraaiing 
van de toen heersende mode. 
Het was ook in die tijd  dat men 
begon in te zien dat men niet 
zo maar raak van de natuur kan 
oogsten. Hele vogelkolonies 

werden te dien dage ter verfraaiing, van vooral de dames, uitgemoord.  
Het was zelfs al zover gekomen dat men met opgezette vogels, als 
zwaluwen, sterns en kolibries op de hoeden in de grote schouwburgenter 
wereld rond paradeerde eer en glorie van het menselijke (vrouwelijk) 
geslacht. Om inzicht te krijgen van de grote aantallen vogels waar het hier 
om ging, zal ik u een blik gunnen van wat er op één dag op een veiling in 
Londen verhandeld werd.  
Op die dag in 1911 werden er in Londen op een publieke verkoop onder 
ander aangeboden. 412 aigrettes (sierveren van zilverreigers) 2812 
paradijsvogels. Verschillende honderden loten (kavels) van allerlei soorten 
vogels en/of gedeeltes hiervan, ieder lot (kavel) tellende tussen de 
honderd en duizend vogels. Dit alle werd verkocht per lot, tegenwoordig 
zouden wij spreken van kavels. Een andere koopman in Londen ontving, in 
die tijd op één dag het verbazingwekkende aantal vogels want hier onder 
volgt 3200 kleine vogels in allerlei soorten, 8000 zeevogels 2830 
paradijsvogels, 1900 reigers en 8800 paar vogelvleugels! 
Een modehuis in Parijs verwerkte in één seizoen zeezwaluwen (sterns). 
In de omgeving van Marseille werden in de tijd van vogeltrek de zwaluwen 
opgewacht.  



Vermoeid door de lange reis waren de zwaluwen komen uitrusten op de 
draden die speciaal voor dit doel  waren aangebracht. Zodra de zwaluwen 
op de draden gingen uitrusten werden de draden met een elektrische 
batterij verbonden en vielen er ruim duizend zwaluwen dood op de grond. 
De zwaluwen werden opgeraapt en verzonden naar Parijs om te pronken 
op de hoeden van de dames. Doch hier kon men er slechts 2600 
gebruiken, de resterende 7000 zwaluwen werden weggegooid! In diezelfde 
tijd was het aan Italiaanse vogelvangers toegestaan om 300 kilo kleine 
vogels per dag te vangen, de meeste voor consumptie.  
In Helgoland, Denemarken ving men ook veel zangvogels in die tijd. In één 
boomgaard werden soms vele honderden lijsters, merels en verschillende 
andere soorten vogels gevangen. Ook ving men soms wel 1500 
leeuweriken in één nacht. Kolossale aantallen vogels, waardoor in die tijd 
veel vogelsoorten, vooral reigers, zeevogels en paradijsvogels met 
uitsterven bedreigd werden. Ook ons land deed er in die tijd vrolijk aan 
mee! Nieuw-Guinea was een deel van ons koninkrijk, wat aan de kust wel, 
maar voor de rest nog nauwelijks ontgonnen was. Hier werden de 
paradijsvogels bij duizenden afgeschoten door beroeps, (brood) jagers en 
inboorlingen en doorverkocht aan handelaren, vooral Chinezen voor de 
grote modehuizen in Europa en Amerika. Amerika trapte begin jaren 30 al 

op de rem en verbood de 
invoer van paradijsvogels en 
of delen hiervan. 
Nederland liet de jager nog 
een flink aantal jaren hun 
gang gaan, want de dode 
paradijsvogels spekten mooi 
de kas in Den Haag en 
verschaften tegelijker de 
inboorlingen werk en 
inkomen. 
Misschien in die tijd wel 
Hollandse nuchterheid en of 
zuinigheid. 
   
 
 
  AL-JA  
    



 
 
 

       
           K v. K nr. 40048008 
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           samenstelling per 14 maart  2023: 
 
Voorzitter:    Roelof Kruithof      tel.:  06 227 986 62              
   voorzitter@vogelweeldemeppel.com 
Penningmeester:       Arjen Zelhorst       tel.: 06 416 222 33                   
   penningmeester@vogelweeldemeppel.com   
Secretaris:         Ties van ’t Zand       tel.: 06 482 158 54                   
   secretaris@vogelweeldemeppel.com 
Bestuursleden:         Jans Bijker               tel.: 06 239 071 37 
   Arjan Schadenberg          tel.: 06 460 223 00 
   Roelof Mussche      tel.: 06 303 470 95 
Marktmeester:  Alwin Smit                    tel.: 06 365 947 63                   
   markt@vogelweeldemeppel.com 
T.T secretariaat:  Voorzitter: Teun Lok        tel.: 06 810 834 33                   
                  Secretaris:     John Gebben   tel.: 06 233 016 67                   
   tentoonstelling@vogelweeldemeppel.com          
 
Postadres:  Vogelweelde Meppel e.o. p/a Hogestuk 14,  7943 JT Meppel. 
mailadres:  info@Vogelweeldemeppel.com 
website:    https://www.vogelweeldemeppel.com/ 
 

De contactavonden worden gehouden op de 2de dinsdag van de maand 
in het dorpshuis “Buddingehof” Dijkhuizen 66, Ruinerwold 

 
Ere leden:   Arend Boers  -  Henk Kikkert - Klaas Koobs  -  Teun Lok 

Thijs Lugtmeijer  -  Alwin Smit  -  Jan Tuin  -  Jan Vriend 
 

Lid van verdienste: Teun Lok en Jan Vriend 
 

Planning uitgave Vogelnieuws voor de 2023  
maart, juni, september en december.  

mailto:info@Vogelweeldemeppel.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


